DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON
[l

Dagelijkse Hulp | 1 mei

Vertel het aan je Vader

Er is geen betere plaats om je zorgen in te leggen dan in het oor van God. Als je ze aan je vrienden
vertelt, verberg je jouw zorgen slechts een ogenblik, en zij zullen wederkomen. Rol je last naar God,
en je hebt hem in een grote diepte gerold, waaruit hij met geen mogelijkheid zal oprijzen. Werp je
zorgen waar je jouw zonden werpt; je hebt je zonden in de diepte van de zee geworpen, werp daar
ook je zorgen. Houdt een probleem nooit een half uur in je eigen gedachten voordat je het aan God

vertelt. Zodra de moeilijkheden komen moet je ze meteen aan je Vader vertellen.
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