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Dagelijkse Hulp | 20 maart

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

Christus is altijd Dezelfde; Christus verandert nooit. Zou Hij op aarde komen om ons opnieuw te

bezoeken, wat Hij zeker zal doen, dan zouden wij Hem dezelfde Jezus vinden; even liefdevol, even

aanspreekbaar, even edelmoedig en even vriendelijk. En hoewel Hij gekleed is in edeler gewaden

dan die Hij droeg toen Hij voor het eerst de aarde bezocht, hoewel Hij niet meer de Man van

Smarten is en vertrouwd is met droefheid, zou Hij toch dezelfde Persoon zijn, onveranderd door al

Zijn heerlijkheden, Zijn triomfen, en Zijn vreugden. Wij zegenen Christus, Die te midden van al Zijn

heerlijkheid in Zijn Persoon dezelfde is, Zijn natuur is onaangetast. “Jezus Christus is gisteren en

heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”
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