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Het kennen van God

Er is beweerd dat God niet gekend kan worden. Zij die dit zeggen, verklaren dat zij zelf niets anders

kennen dan verschijnselen. Hij die de wereld schiep was zeker een intelligent wezen, in feite de

hoogste intelligentie; want op talloze manieren tonen Zijn werken de aanwezigheid van diepgaand

denken en kennis. Lord Bacon zei: “Ik zou liever alle fabels van de Talmoed en de Koran geloven dan

dat dit alomvattend stelsel zonder verstand is.” Dit zo zijnde, kennen wij God in feite in zekere mate;

ja, en in zulk een mate dat wij bereid zijn Hem te vertrouwen. Hij die alle dingen heeft gemaakt, is

meer een voorwerp van vertrouwen dan alle dingen die Hij heeft gemaakt.
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