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Dagelijkse Hulp | 31 januari

Uitkijken naar Jezus

Simeon noemde de Heere Jezus de troost van Israél; en dat was Hij. Voordat Hij verscheen was Zijn
Naam de Morgenster; lichtgevend in de duisternis, een profetie van de opkomende zon. Ze
verwachtte en keken naar Hem uit met dezelfde hoop die de nachtwaker verblijdde, toen hij vanaf
de eenzame kasteeltop de prachtigste sterren zag, en haar begroette als de boodschapper van de
morgen. Toen Hij op aarde was, moet Hij de troost zijn geweest van allen die het voorrecht hadden
om Zijn metgezellen te zijn. Als kinderen zouden ze Hem vertellen over hun verdriet en Hem als hun

Vader beschouwen.
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