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Een heerlijk Evangelie

Het Evangelie is de samenvatting van de wijsheid; een belichaming van kennis; een schatkamer van
waarheid; en een openbaring van mysterieuze geheimen. Onze overdenking ervan verruimt onze
geest; en als het zich opent voor onze ziel in opeenvolgende flitsen van heerlijkheid, staan we
verbaasd over de diepe wijsheid die daarin tevoorschijn komt. Oh, beste vrienden, als je wijsheid
zoekt, zul je haar in al haar grootsheid tentoongesteld zien. Want zie nu eens naar dit geweldig
gezicht - een vleesgeworden God aan het kruis; Een Plaatsvervanger voor de doodschuld; een offer
dat de wraak van de Hemel bevredigt en de rebelse zondaar bevrijdt. Hier is de werkelijke wijsheid,

getroond, gekroond, verheerlijkt.
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