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Liefde zoekt liefde

Alleen liefde zoekt liefde. Als ik de liefde van een ander begeer, kan dat alleen zijn omdat ik zelf
liefde voor hem heb. Wij geven er niet om bemind te worden door hen die wij niet beminnen. Het
zou eerder een verlegenheid dan een voordeel zijn om liefde te ontvangen van hen aan wie wij die
niet zouden teruggeven. Wanneer God menselijke liefde vraagt, is dat omdat God liefde is. Wat ook
onze gesteltenis of gevoelens zijn, het hart van Jezus is vol liefde - liefde die niet veroorzaakt is
door ons goede gedrag, en die niet verminderd is door onze dwaasheden - liefde die even zeker is

in de nacht van duisternis als in de helderheid van de dag van vreugde.

DELEN

© Het Spurgeon Archief

Page: 1


https://charlesspurgeon.nl/wp-content/uploads/2026/01/Spurgeon-Preek-e1767617424278.png
https://charlesspurgeon.nl/liefde-zoekt-liefde/
https://charlesspurgeon.nl/steun-ons-met-een-donatie/

X]

|Selecteer Datum | v|

« Vorige
Volgende »

10 mei

© Het Spurgeon Archief

Page: 2


https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-hulp/page/277/?date=2026-05-09
https://charlesspurgeon.nl/dagelijkse-hulp/page/277/?date=2026-05-11

© Het Spurgeon Archief

Page: 3



