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DAGELIJKSE HULP

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Dagelijkse Hulp | 4 oktober

Blijmoedig de weg bewandelen

Wij moeten de geest van Christus tonen in zachtmoedigheid, vriendelijkheid en vergeving. Laat ons

onszelf onderzoeken en zien of wij werkelijk lijden met Jezus. En als wij zo lijden, wat is dan onze

“lichte verdrukking” vergeleken met het regeren met Hem? O, het is zo’n zegen om met Christus in

de oven der verdrukking te zijn, en zo’n eer om met Hem aan de schandpaal te staan, dat als er geen

toekomstige beloning was, wij ons gelukkig mogen prijzen met de huidige eer. Maar als de beloning

zo eeuwig is, zo oneindig veel meer dan wij mochten verwachten, zullen wij het kruis dan niet met

vreugde opnemen, en blijmoedig onze weg gaan?
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