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Breng je zorgen bij de Heere

Oh! het is een gelukkige manier om verdriet te verzachten wanneer we kunnen zeggen, “We zullen

alleen op God wachten.” O, onrustige christen, onteer je godsdienst niet door altijd een somber

gezicht te trekken. Kom, werp je last op de Heere. Ik zie dat je wankelt onder een gewicht dat Hij

niet zou voelen. Wat voor jou een verpletterende last is, zou voor Hem als een kleine stofje op de

weegschaal zijn. Zie, de Almachtige buigt Zijn schouders, en Hij zegt, “Breng je zorgen en problemen

bij Mij.” “Kom tot Mij, en Ik zal je rust geven.”
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