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Volkomen heilig

Het was avond geweest en het was morgen geweest de eerste dag.” Genesis 1.5 De avond was
“duisternis” en de morgen was “licht”, en toch worden de twee samen genoemd met de naam die
gegeven is aan het licht alleen! In iedere gelovige is er duisternis en licht, en toch is hij geen
zondaar omdat er zonde in hem is, maar hij is een heilige omdat hij een zekere mate van heiligheid
bezit. Dit zal een zeer troostrijke gedachte zijn voor hen die vragen: “Kan ik een kind van God zijn,
terwijl er zoveel duisternis in mij is?” Ja, want jij, ontleent je naam, net zoals de dag, niet aan de
avond, maar aan de morgen; en er wordt in het woord van God over jou gesproken alsof je zelfs nu

volmaakt heilig bent.
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