DAGELIJKSE HULP

Dagelijkse Hulp | 11 oktober

Het lijden met Christus

Wij moeten niet denken dat wij voor Christus en met Christus lijden, als wij niet in Christus zijn.

Geliefde vriend, vertrouw je alleen op Jezus? Zo niet, wat je dan ook te betreuren hebt op aarde, je
lijdt niet “met Christus”, en er is voor jou geen hoop met Hem in de hemel te komen. Wij mogen ook
niet concluderen dat al het lijJden van een christen lijden met Christus is, want het is essentieel dat
hij door God geroepen is om te lijJden. Als wij onbezonnen en onvoorzichtig zijn en in posities
terechtkomen waar noch de voorzienigheid noch de genade ons toe geroepen heeft, moeten wij ons

afvragen of wij niet liever zondigen dan gemeenschap met Jezus hebben.
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