DAGELLIKS VAN HEM LEREN

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest. Psalm 34:19

Maar op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft’ (Jes.
66:2). Als u naar de hemel op wilt klimmen, buig u dan neer. Zeggen we niet van Jezus: ‘Hij daalde
neder om op te varen’? Dat moet u ook doen. U moet naar beneden groeien om op te groeien. Want
de zoetste gemeenschap met de hemel wordt verkregen door nederige zielen en door hen alleen.
Aan een werkelijk nederige geest zal God Zijn zegeningen niet onthouden. Als we nederig zijn,
kunnen we door de God aller genade gezegend worden en kunnen we goed met onze medemensen
omgaan. Of het nu bidden of lofprijzen, werken of lijden betreft, het zout van de nederigheid kan
nooit te overvloedig gebruikt worden. Jezus is de grote Leermeester van nederigheid des harten.
We moeten dat dagelijks van Hem leren. Zie, hoe de Meester een handdoek neemt en de voeten van
Zijn discipelen wast! Volgeling van Christus, wilt u zichzelf niet vernederen? Zie Hem als de
dienstknecht der dienstknechten, dan kunt u niet langer trots zijn! ‘Hij vernederde Zichzelf!" Legde
Hij, toen Hij op aarde was, niet het ene na het andere erekleed af tot Hij tenslotte geheel naakt aan
het kruis genageld werd? En heeft Hij Zichzelf daar niet ontledigd, Zijn levensbloed gestort en alles
voor ons overgehad? Hoe werd onze dierbare Heiland niet vernederd! Hoe zouden wij dan

hoogmoedig kunnen zijn?
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