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DAGELIJKS BIDDEN

Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen,

die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Lukas 21:36

Het gebed is het lispelen van het gelovige kind, de kreet van de strijdende mens, de zwanenzang van

de stervende heilige die in Jezus ontslaapt. Het is de ademtocht, het wachtwoord, de troost, de

kracht en de eer van de christen. Geestelijke zegeningen zijn goede dingen, en niet alleen goede

dingen, maar de beste dingen, zodat u er goed aan doet daarom te vragen, want als u de goede

dingen niet onthouden worden, zullen u zeker de beste dingen niet onthouden worden. Als u kracht

in het gebed wilt hebben, dan moet u zuiverheid in uw leven hebben. Als we willen dat ons geloof

overvloedig groeit, dan moeten we in voortdurende gemeenschap met God leven. We moeten niet

zomaar eens af en toe bidden, maar we moeten het dagelijks doen, het moet onze gewoonte en

onze roeping zijn. Zoals kunstenaars zich bezighouden met hun modellen en dichters de klassieken

lezen, zo moeten wij ons overgeven aan gebed. Het bidden moet ons element zijn, waarin we

ondergedompeld worden, zodat we zonder ophouden zullen bidden. Heere, leer ons bidden, zodat

onze smekingen krachtiger zullen zijn. De grote fout van de meesten van ons is dat we ons zo

gemakkelijk laten afleiden. We denken aan allerlei dingen en we houden ons uiteindelijke doel niet

in het oog. O, hoe kwalijk is dit! We lijden er schade door, en wat nog erger is, we beledigen er God

mee.
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