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DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN

Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen

weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde,

zegt de HEERE. (Jesaja 54:1) Lees verder Openbaring 3:1—6.

Ik vraag me af of de hel ooit een beter instrument zal vinden om ellende te veroorzaken dan de kerk

van Rome. En jouw gemeente zal hetzelfde instrument zijn als ze beroofd wordt van de Geest. Ik

geef er niet om of het nu de gemeente van Wesley is, van baptisten, een zelfstandige gemeente of

wat dan ook, als er geen leven is, is het nergens meer goed voor. Je kunt er zelfs de grond niet meer

mee bemesten, zoals dat met de inhoud van een mesthoop wel kan, maar de mensen gooien het

weg en vertrappen het onder hun voeten. Wees daar van bewust. Laat iedereen die vernederd is

voor het aangezicht van God samenkomen om dit aan de Heere voor te leggen. We moeten groot

geloof hebben in de kracht van het samenkomen in groepjes van twee of drie. “Want waar twee of

drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20), dit zegt de

Heere. De lange dunne rode lijn, die vaak de strijd gewonnen heeft, zal het straks ook weer in ons

land winnen. Ik bedoel de dunne lijn van de weinigen die zuchten en huilen over de puinhopen van

de kerken. Als jij, mijn oprechte broeder, de enige bent in je gemeente die werkelijk zucht en huilt

voor God, dan zal God je gemeente gaan zegenen, want God heeft haar al gezegend door jou

daarheen te zenden. Kijk uit naar anderen die oprecht zuchten en huilen voor de gemeente en ga

aan het werk, zonder mopperen, zonder verdeeldheid te brengen, zonder pogingen je dominee te

verjagen of veranderingen in de orde te brengen, bid het vuur van de hemel op het offer zoals Elia

deed. Dat is het enige wat nodig is. Het onrecht in de organisatie, de fouten in het bestuur en de

ongeschiktheid van de kerkenraad, dit zal allemaal weer goed komen als het leven van God terug is.

Maar zonder het zuchten en huilen om Gods leven, hoewel je alles moet doen om de verkeerde

dingen te herstellen, heb je weinig gedaan voor een echt doel.

Ter overdenking

De gelovigen moeten het zout van de aarde zijn en het licht van de wereld (Mattheüs 5:13–14). Maar

de kerk kan de weg kwijt raken en dan zijn er mensen nodig die het zout en licht zijn in de kerk
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(Markus 9:50). Moet jij zout en licht zijn in je kerk? God weet het (Openbaring 3:4).

Preek 649, 10 september 1865
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