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DAADWERKELIJKE REDDING

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van

de toorn. Romeinen 5:9

Toen Jezus stierf, werd er door Hem verzoening aangeboden die door de Heere God aanvaard werd,

zodat voor het hoge gerechtshof van de hemel het hele lichaam, waarvan Christus het Hoofd is,

werd vrijgesproken van zonde. In de volheid der tijd aanvaardt iedere verloste voor zichzelf de grote

verzoening door een daad van persoonlijk geloof, maar de verzoening als zodanig kwam reeds lang

daarvoor tot stand. Ik geloof dat dit een van de twee snijkanten van het zwaard der overwinning is.

We moeten prediken dat de Zoon van God in het vlees gekomen is en voor de zonde van de mens

gestorven is, en dat Hij, door te sterven, het God niet alleen mogelijk maakte de zonde te vergeven,

maar dat Hij daardoor ook de vergeving voor allen die in Hem gevonden worden, veilig stelde. Hij

stierf niet om het daardoor mogelijk te maken dat de mens gered zou worden, maar Hij redde hen

daadwerkelijk. Hij kwam niet opdat de zonde ergens in de toekomst terzijde gesteld zou kunnen

worden, maar om die daar en toen weg te doen door het offer van Zichzelf; want door Zijn dood

heeft Hij 'de overtredingen tenietgedaan en een einde aan de zonde gemaakt en een eeuwige

gerechtigheid teweeggebracht.’ Gelovigen mogen weten dat zij, toen Jezus stierf, verlost werden

van de eisen van de wet en dat, toen Hij weer opstond, hun rechtvaardigmaking werd verzekerd.

Het bloed van het Lam is een werkelijke prijs, waarmee ze daadwerkelijk worden vrijgekocht. Door

het bloed van het Lam worden ze werkelijk gereinigd en worden de zonden werkelijk weggewassen.

Dit geloven en verkondigen wij en door dit teken overwinnen wij. Christus gekruisigd, Christus het

offer voor de zonde, Christus de daadwerkelijke Verlosser van de mens; dit verkondigen wij overal

en daardoor verslaan we de machten der duisternis.
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