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EERSTE STEEN VAN DE METROPOLITAN TABERNACLE GELEGD

De huidige locatie werd aangekocht voor het nieuwe gebouw de Metropolitan Tabernakel, deels

vanwege de prominente ligging en deels omdat men dacht dat het de plaats was waar de martelaren

uit het Zuiden werden verbrand. Om deze reden draagt de funderingssteen van de Tabernacle de

woorden: Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Tijdens de eerste-steenlegging op 16

Augustus 1859, zette Spurgeon uiteen welke leer hij in dit nieuwe Godshuis hoopte te verkondigen:

„Wij geloven in de vijf grote punten van het calvinisme, maar wij beschouwen die niet als van

weerhaken voorziene pijlen, die we onze mede-christenen tussen de ribben moeten schieten. Wij

beschouwen ze als vijf grote lampen die het kruis helpen verlichten; of liever als heldere

schitterende uitvloeisels van het heerlijk verbond van onze drieenige God, waardoor de grote

leerstelling van Jezus en Die gekruisigd in het licht wordt gesteld. Tegen iedereen, maar vooral

tegen alle arminianen, verdedigen wij de zuivere waarheid van het Evangelie. Maar tegelijk moet ik

hier de verklaring afleggen, dat ik geen antinomiaan ben. Ik behoor niet tot de sekte van hen die

bevreesd zijn om de zondaar tot Christus te nodigen. Ik waarschuw hem, ik nodig hem en ik

vermaan hem. Vandaar dat van beide zijden smaad over mij wordt uitgestort. Door sommigen wordt

mij inconsequentie ten laste gelegd; alsof iets dat God bevolen heeft een inconsequentie kan zijn;

maar toch zal ik daarin roemen ten einde toe…!”
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