STOCKWELL ORPHANAGE (JONGENSWEESHUIS) OPGERICHT

Spurgeon hield heel veel van de kinderen die in de weeshuizen, door hem opgericht, werden
verzorgd. Maar de kinderen hielden ook veel van Spurgeon. Spurgeon vestigde de liefdadigheid als
een medelevend en uitgesproken christelijk antwoord op de benarde situatie van weeskinderen en
kwetsbare kinderen in Londen. Gemotiveerd door zijn geloof probeerde Charles Haddon Spurgeon
en zijn medewerkers onderdak, onderwijs en de hoop op een betere toekomst te bieden. De
liefdadigheidsinstelling werd in 1867 opgericht toen Anne Hillyard £20.000 schonk aan Charles
Spurgeon, om te gebruiken voor het openen van een weeshuis voor jongens. Als gevolg daarvan
werd in 1869 het Stockwell-weeshuis geopend. Tien jaar later waren meisjes welkom in het
Stockwell-weeshuis. Tegen de tijd dat de meisjesslaapzalen klaar waren, woonden hier al 500
kinderen. Ook na de dood van Spurgeon ging zijn werk om het leven van de kinderen te verbeteren
door in het weeshuis. De kinderen hadden speciale gelegenheden om naar uit te kijken, zoals
Stichtersdag om de geboorte van Charles Spurgeon te vieren en uitstapjes naar het strand. Ze
kregen zelfs bezoek van de hertogin van York, die later koningin-moeder werd, voor de viering van

hun stichtersdag.
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