CONCLUSIES

En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op

de aarde afliepen. Lukas 22:44

Ik zal besluiten met uit het geheel enkele conclusies te trekken. De eerste is deze: leer, geliefde
broeders, de waarachtige mensheid van onze Heere Jezus Christus verstaan. Denk niet slechts aan
Hem als God, ofschoon Hij ongetwijfeld God is, maar voel u nauw verwant met Hem, die been is van
uw gebeente, en vlees van uw vlees. Hoe volkomen kan Hij met u mede lijden! Hij is beladen geweest
met al uw lasten en bedroefd geweest om al uw smarten. Zijn de wateren, waardoor ge moet
heengaan, zeer diep? Toch zijn zij vergeleken met de stromen waarmee Hij had te worstelen, niet
diep. Nooit doorboort een smart uw ziel, waaraan uw verbondshoofd vreemd was. Jezus kan met u
mede lijden in al uw smarten, want Hij heeft veel meer geleden dan gij dat ooit hebt gedaan, en
daarom is Hij in staat u in uw verzoekingen te hulp te komen. Grijp u vast aan Jezus als uw
vertrouwde Vriend, uw Broeder, die voor tegenspoed werd geboren en ge zult een vertroosting
hebben verkregen, die u door de diepste diepten zal voeren. Vervolgens, zie hier het onduldbare
kwaad van de zonde. Gij zijt een zondaar, wat Jezus nooit is geweest. Zelfs het staan in de plaats van
de zondaar was zo vreselijk voor Hem, dat Hij tot stervens toe bedroefd was. Wal zal de zonde

eenmaal voor u zijn, als ge ten laatste schuldig bevonden zult worden?
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