CHRISTUS VERHOOGD

En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. Johannes 12:32

Verder lezen: 1 Korinthe 2:1-5

Christus leerde Zijn eigen waarheid en de gewone mensen hoorden Hem graag, de menigte dromde
samen om naar Hem te luisteren. Mijn beste broeder in het predikambt, heb je een lege kerk? Wil je
hem vol krijgen? Ik zal je een goed recept geven,; als je dat op wilt volgen, zal je kerk waarschijnlijk
afgeladen vol zijn. Verbrand al uw manuscripten, dat is nummer één. Laat je aantekeningen
achterwege, dat is nummer twee. Lees je Bijbel en preek over je bevindingen, in de eenvoud waarin
hij is geschreven. Laat al die Latijnse termen achterwege. Begin ermee de mensen te vertellen wat je
in jouw eigen hart gevoeld hebt en smeek de Heilige Geest je hart van geestdrift zo warm te maken
als een oven. Ga er dan op uit en spreek tot de mensen. Spreek tot hen als hun broeder. Wees een
mens onder de mensen. Getuig tot hen wat je gevoeld hebt en wat je ervan kent, doe dat hartelijk
met een vrijmoedig gezicht. Beste vriend, het maakt me niet uit wie je bent, maar dan zul je een
grote schare mensen krijgen. Zeg je echter: 'Welnu, om een grote mensenmassa te krijgen, moet ik
een orgel kopen', dan zal je dat volstrekt niets helpen. 'Maar we moeten een goed koor hebben.' Ik
zou geen gemeente willen die voor een goed koor komt. 'Nee', zegt iemand anders, 'maar ik moet
echt mijn manier van preken een beetje veranderen.' Mijn beste vriend, het is niet de manier van
preken, het is de manier van voelen. De mensen beginnen soms andere predikers na te bootsen
omdat die succes hebben. Wel, de slechtste predikers zijn zij die anderen nabootsen, degenen die ze
als maatstaven beschouwen. Preek op een natuurlijke manier. Preek gewoon uit je hart, wat voelt
dat waar is, en de oude, zielroerende woorden van het evangelie zullen spoedig een gemeente

aantrekken.
Ter overdenking

Zijn we moedig genoeg om het te doen? We moeten niet verwachten dat de wereld tot Christus
wordt aangetrokken als wij Hem verduisteren door op bepaalde effecten te vertrouwen en door
tweederangs nabootsers te zijn van zaken die ze elders beter kunnen krijgen. Maar de ongelovige

kan het ware evangelie en de gekruisigde Christus nergens anders vinden!
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