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CHRISTUS OF WERK

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt. Romeinen 10:9

Er was eens een man die manager was van een grote brouwerij. Dat is een plek waar alcoholische

dranken worden gemaakt. Hij werd christen omdat hij in de Heere Jezus geloofde. Maar ondanks

dat was hij helemaal niet gelukkig! Hij begon elke week de preken van Spurgeon te lezen in de hoop

dat ze hem zouden opvrolijken, maar dat deden ze niet. Integendeel, hij voelde zich er alleen maar

ellendiger door. De meeste christenen vonden de preken van Spurgeon heel nuttig, maar hij werd

steeds ongelukkiger! Weet jij misschien hoe dat kwam? Het kwam omdat hij uit de woorden van

Spurgeon begreep dat als hij een christelijk leven wilde leiden, Jezus Christus niet alleen zijn Redder

en Vriend moest zijn, maar ook nog iets anders. Wat denk je dat het was? Denk na over het

Bijbelvers vers en kies één woord dat die vraag beantwoordt: "Als u met uw mond de Heere Jezus

belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden."

(Romeinen 10:9). Juist, het woord is 'Heere'. Jezus moet jouw Heere zijn. Het betekent dat je je

volledig aan Hem overgeeft en dat je doet wat Hij wil, en niet wat jij wilt. Het betekent dat Hij je

Meester is, Degene Die je gehoorzaamt. Waarom was de man dan zo ellendig? Omdat hij wist dat hij

Jezus niet kon behagen door de manager van die brouwerij te zijn. Deze man begreep dat door de

hele wereldgeschiedenis heen levens zijn verwoest door het drinken van alcohol. De Bijbel vertelt

ons dat het een zonde is om dronken te worden. Vaak leidt het ene drankje tot het andere, en dat

leidt weer tot het volgende, en mensen die te veel drinken komen in allerlei problemen.

Alcohol drinken is bovendien verslavend. Als je er eenmaal mee begint is het heel moeilijk om ermee

te stoppen. Het beste is om er nooit aan te beginnen! Alcohol kan veel mensen het leven kosten (en

doet dat ook). daarnaast veroorzaakt het onnoemelijk veel ellende voor familie en vrienden. Deze

man, die een christen wilde zijn, werkte toch als manager van een brouwerij! Geen wonder dat hij

zo ongelukkig was! Hij wist dat hij een keuze moest maken tussen zijn baan of Jezus. Hij besloot dat

hij Jezus moest volgen. Dus vertelde hij zijn oom, die de grote baas was in de brouwerij, waarom hij

moest stoppen met zijn baan. Zijn oom en ook zijn vader vonden hem erg dom en probeerden hem

te overtuigen om niet weg te gaan. Ze probeerden hem over te halen om de enige kans in zijn leven
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om succesvol te worden niet weg te gooien. Maar hij zei: 'Ik moet ofwel Christus ofwel mijn werk

opgeven. En het een kan ik niet doen, het ander moet ik doen!' Zijn oom bood hem toen aan om hem

zoveel aandelen in de brouwerij te geven als hij wilde, wat hem heel rijk zou hebben gemaakt, maar

hij zei nog steeds: 'Nee!' Dus vertrok hij, niet wetend waarheen hij zou gaan of wat hij zou doen, en

stelde zijn vertrouwen op de Heere. Niet lang daarna werd hij evangelist, en de Heere gebruikte

hem om anderen over de weg van verlossing te vertellen. Als je wilt dat Jezus je Redder is, dan moet

Hij ook je Heere zijn. Soms zul je moeten kiezen tussen Hem en andere dingen. Als je een echte

christen bent, moet je Hem op de eerste plaats zetten.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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