CHRISTUS LOOPT VOOROP

Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal het
te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van
mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de
poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht henengaan; en de

HEERE in hun spits. Micha 2:12-13

Ik vraag uw aandacht voor het feit dat de schapen onder leiding van koninklijk leiderschap worden
geweid: ‘hun koning zal voor hun aangezicht henengaan.” Christus loopt in Zijn eigen kerk altijd
voorop. Waarom? Omdat Hij die zo liefheeft dat Hij die niet aan haar lot kan overlaten. Hij wandelt
aan het hoofd van Zijn eigen kudde omdat Hij die met Zijn eigen bloed gekocht heeft. Hij zal geen
engel sturen om Zijn uitverkorenen te leiden, maar Hij zal Zelf de wacht houden over de
voorwerpen van Zijn eeuwige liefde. Hij kent de noden van Zijn kerk als geen ander, en Hij alleen
kan daarin voorzien: daarom blijft Hij als Koning altijd voor hen uitgaan. Broeders, laten we altijd
ontzag voor Hem hebben, Hem eren en gehoorzamen. Onze aanwezige en werkzame Koning moet
loyaal en oprecht gediend worden. Als de ‘Doorbreker’ is Hij ons van dienst geweest; wij moeten
Hem als ‘Koning’ dienen. Herinnert u hoe de psalmist het de verkoren bruid voorhoudt: ‘Hij is uw
Heere, en aanbid Hem. 'Als kerk kennen we geen ander Hoofd; als het volk van Zijn weide kennen

we geen andere Leider. Laten we Hem met vrijmoedigheid en blijdschap volgen.
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