CHRISTUS, DIE ONS LEVEN IS

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Christus, Die ons leven is... Kolossenzen 3 vers 4

Paulus’ bijzonder diepe uitdrukking geeft aan dat Christus de Bron van ons leven is. ‘Ook u heeft Hij
met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.’ Dezelfde stem die
Lazarus uit zijn graf riep, liet ons opstaan tot een nieuw leven. En nu is Hij het leven van ons
geestelijk leven. Door Zijn leven leven wij; Christus in ons is de hoop op de heerlijkheid. Hij is de
motivatie voor onze daden en de hoofdgedachte die al onze andere gedachten beweegt. Christus is
de Onderhouder van ons leven. Waar kan een christen anders van leven dan van het vlees en bloed
van de Heere Jezus? 'Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is.” Vermoeide reiziger in de
woestijn van de zonde, nooit zul je een stuk brood vinden dat de honger van je ziel kan verzadigen,
behalve wanneer je je voeding in Hem vindt. Christus is de troost van ons leven. Al onze echte
blijdschap komt van Hem , en in tijden van beproeving is Zijn nabijheid onze troost. Hij alleen is het
waard dat wij voor Hem leven, en Zijn goedertierenheid is beter dan het leven! Christus is het doel
van ons leven. Zoals het schip zich naar de haven spoedt, zo haast een gelovige zich naar het hart
van zijn Verlosser. Zoals een pijl recht op het doel afvliegt, zo richt een christen zich op de
volkomen gemeenschap met Christus Jezus. Zoals een soldaat voor zijn bevelhebber strijdt, en een
beloning krijgt omdat zijn leidinggevende overwonnen heeft, zo strijdt de gelovige voor Christus.
Christus’ overwinning is zijn overwinning! ‘Voor hem is het leven Christus.” Christus is het voorbeeld
van ons leven. Overal waar hetzelfde inwendige leven is, zal de ontwikkeling uitwending in grote
liinen hetzelfde zijn. Als wij in nauwe gemeenschap met de Heere Jezus leven, zullen wij op Hem
gaan lijken. Wij houden Hem voor ogen als ons Goddelijke voorbeeld, en proberen in Zijn
voetstappen te gaan, tot Hij de kroon van ons leven wordt. O, hoe veilig, hoe heerlijk, hoe gelukkig is

een christen, omdat Christus zijn leven is!
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