CHRISTUS LEEFT VOOR EEUWIG

U bent van eeuwigheid. Psalm 93:2

Christus is eeuwig. Zoals David zingt: “Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd.” Verheug je in
Jezus Christus, die gisteren, heden en altijd Dezelfde blijft. Jezus was er vanaf het begin. Het Kind
dat in Bethlehem werd geboren, is €én met het Woord dat van het begin af aan bestond en door wie
alle dingen zijn gemaakt. Als Hij niet van eeuwigheid bij God was geweest, zouden wij Hem niet zo
innig liethebben. Maar omdat Hij altijd bij de Vader is geweest, vloeit onze liefde vanzelf voort naar
Hem, zoals ook naar Zijn Vader en de gezegende Geest. Zoals onze Heere altijd is geweest, zo zal Hij
ook voor eeuwig blijven. Jezus is niet dood — “omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” Ga tot
Hem, in welke nood je je ook bevind, want Hij is altijd bereid om je te zegenen en te helpen. Jezus,
onze Heere, zal voor altijd bestaan. Wanneer jouw laatste strijd nog moet komen, zul je merken dat
de hand van jouw overwinnende Kapitein niet verzwakt is. De levende Verlosser zal je bemoedigen
in het uur van je sterven. En wanneer je de hemel binnengaat, zul je Hem daar vinden met de dauw
van Zijn eeuwige jeugd. Door alle eeuwigheden heen zal de Heere Jezus de bron blijven van vreugde,
leven en heerlijkheid voor Zijn volk. Lezer, put het levende water uit deze heilige bron! Jezus was er
altijd, Hij is er altijd, en Hij zal er altijd zijn. Hij is eeuwig in al Zijn eigenschappen, in al Zijn ambten,
en in al Zijn macht en bereidheid om Zijn uitverkoren volk te zegenen, te troosten, te beschermen

en te kronen.

Gebed: Heere Jezus, ik dank U dat U eeuwig bent en altijd Dezelfde blijft. U bent mijn bron van
vrede en vreugde die nooit ophoudt. Vervul mijn hart met vertrouwen in Uw liefde en kracht, en

help mij in elke strijd te rusten in Uw troost en bescherming. Amen.
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