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CHRISTUS, JOUW LEVEN

Christus, die uw leven is … Kolossenzen 3:3 (Eng. vert. KJV)

Paulus verwoordt het prachtig: Christus is de bron van ons leven. Diezelfde stem die Lazarus uit

het graf riep, heeft ook ons een nieuw leven gegeven. Door Zijn leven leven wij; Hij woont in ons als

de hoop der heerlijkheid, de bron van ons handelen, Hij is het middelpunt van alle gedachten die

ons bewegen. Christus is de grond en voedingsbodem van ons bestaan. Al het voedsel dat onze ziel

verzadigt, is alleen in Hem te vinden. Christus is de vertroosting van ons leven: alle ware blijdschap

vloeit uit Hem voort; en in tijden van moeite en benauwdheid is Zijn nabijheid onze steun en troost.

Buiten Hem heeft het leven geen waarde, want Zijn liefdevolle goedheid is meer dan het leven zelf.

Christus is ook het doel van ons leven. Zoals het schip zich haast naar de veilige haven, zo spoedt de

gelovige zich naar de rust van de schoot van zijn Verlosser. Zoals een soldaat strijdt voor zijn

aanvoerder en met hem deelt in de overwinning, zo strijdt de gelovige voor Christus en deelt hij in

de triomf van zijn Meester. Wanneer Zijn leven in je woont, zal dat ook zichtbaar worden in je

dagelijks leven. Dan leef je in nauwe verbondenheid met de Heere Jezus, en zul je steeds meer naar

Hem toegroeien. Hij is jouw heilig en volmaakt voorbeeld, en je streeft ernaar te wandelen in Zijn

voetstappen, totdat Hij de kroon en de vervulling van jouw leven in heerlijkheid zal zijn. Hoe veilig,

hoe verheven en hoe zalig ben je als gelovige, omdat Christus zelf jouw leven is!

Gebed: Heere Jezus, wees mijn leven, mijn troost en mijn hoop; leid mij en vul mijn hart met Uw

liefde. Help mij om in Uw voetsporen te wandelen en mijn vreugde in U te vinden.
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