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CHRISTUS JEZUS VERHEERLIJKEN

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Johannes

16:14

De Heilige Geest Zelf kan de Heere Jezus niet meer verheerlijken dan door Christus’ eigenschappen

aan ons te laten zien. Jezus is de beste aanbeveling van Zichzelf. Hij versiert Zich slechts met Zijn

eigen goud. De Trooster laat je zien wat Hij ontvangen heeft van de Heere Jezus. We zien nooit iets

helemaal, tenzij Hij het ons openbaart. Hij kan onze geest openen en Hij kan de Schriften openen.

Door dit dubbele proces stalt Hij de Heere voor ons uit. Er is veel bekwaamheid voor nodig om een

zaak uit te stallen. Die bekwaamheid bezit de Geest van waarheid in de hoogste mate. Hij laat ons de

dingen zelf zien. Dit is een groot voorrecht. Dat weten degenen die genoten hebben van het heilig

gezicht. Zoek de verlichting van de Geest. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of om ons

persoonlijke troost te geven, maar om de Heere Jezus te verheerlijken. Ik wens dat ik goede

gedachten van Hem mag hebben! Geringe gedachten onteren mijn dierbare Heere. Ik wens dat ik

zulke levendige indrukken van Zijn Persoon, werk en heerlijkheid mag hebben, dat ik het met hart

en ziel mag uitroepen tot Zijn lof! Als je hart verrijkt wordt door het onderwijs van de Heilige Geest,

zal de Zaligmaker onuitsprekelijk verheerlijkt worden. Kom, Heilige Geest, hemels licht, laat me de

Heere Jezus zien.
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