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CHRISTUS IS KONING

De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en

heerlijkheid in alle eeuwigheid. 1 Timotheüs 1:17

Als we bidden zouden zien als de poort naar de hemelse voorhoven en ons zouden gedragen als

hovelingen in de aanwezigheid van een illustere majesteit, zouden we nooit twijfelen aan de juiste

houding bij het bidden. Wanneer we in gebed tot de troon naderen, is het helder dat onze houding

eerst en vooral een houding van nederige eerbied moet zijn. Van een onderdaan wordt verwacht dat

hij de koning met eer en respect benadert. Trots die weigert de koning te erkennen, en verraad dat

in opstand komt tegen Zijn soevereine wil, zullen, als ze verstandig zijn, elke benadering van de

troon vermijden. Laat trots op afstand blijven en laat verraad zich verstoppen in een hoekje, want

alleen nederige eerbied mag voor de koning verschijnen wanneer Hij gekleed is in Zijn majestueuze

mantel. In ons geval is de Koning voor wie we verschijnen de hoogste van alle vorsten, de Koning

der koningen, de Heere der heren. Keizers zijn slechts schaduwen van Zijn keizerlijke macht. Ze

noemen zichzelf koningen bij goddelijk recht, maar welk goddelijk recht hebben ze eigenlijk? Het

gezonde verstand lacht om hun grootspraak. Alleen de Heere bezit het echte goddelijke recht, en

alleen aan Hem behoort het koninkrijk toe. Hij is de gezegende en enige Heerser. De anderen zijn

slechts nominale koningen, benoemd en afgezet naar de wil van mensen of volgens het besluit van

de voorzienigheid, want alleen Hij is de Heere, de Prins der koningen op aarde.
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