
 

Christus in u

Wat betekent het, Christus in u te hebben? De roomse hangt een kruis op zijn borst, een ware
christen draagt het in zijn hart, en het kruis in het hart is het beste geneesmiddel voor een kruis op
de schouder. Als u een kruis in het hart draagt Christus, de gekruisigde, in u, de hoop van de
heerlijkheid dan zal het kruis van de moeite van deze wereld u licht genoeg schijnen, en u zult het
gemakkelijk kunnen dragen. Christus in het hart dragen, dat is in Christus geloven, Christus
liefhebben, op Christus vertrouwen, met Christus gemeenschap oefenen als Zijn bruid, zich
dagelijks met Hem te voeden en tempelen te zijn, waarin Christus woont. Er zijn velen, die de
betekenis van deze woorden niet vatten, zij weten niet wat het zeggen wil, Christus in zich te
hebben. Zij weten weinig van Christus op Calvarië en niets van Christus in het hart. Maar bedenk,
dat de Christus op Calvarië niemand kan zalig maken, tenzij Hij ook in het hart
woont. Maria’s Zoon, in de stal geboren, zal u niet zaligmaken, tenzij Hij ook in uw hart geboren
wordt en leeft als uw vreugde, uw kracht en uw troost.
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