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CHRISTUS HEEFT ALLES BETAALD

Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25

Christus verlangde naar het kruis, omdat Hij het beschouwde als het doel van al Zijn

werkzaamheden. Op Zijn troon kon Hij nooit zeggen: ‘Het is volbracht’; dat kon Hij alleen maar

uitroepen aan het kruis. Hij gaf de voorkeur aan het lijden op Golgotha boven de eer van de scharen

die Hem omringden, want hoezeer Hij hen ook zegende en genas, Zijn werk was nog niet voltooid.

In zekere zin zei Hij: ‘Ik verlang naar Mijn lijden, omdat dat de voltooiing van Mijn grote werk der

genade is.’ Het is de voltooiing die de eer brengt; het is niet de strijd, maar de overwinning die de

krijger kroont. En daarom verlangde Christus naar Zijn dood, opdat Hij de voltooiing van Zijn arbeid

zou zien. Kunt u zich de grootsheid van de verzoening voorstellen, die de vervanging was voor al dit

lijden dat God over ons zou hebben uitgestort als Hij dat niet op Christus had doen neerkomen? En

heeft u enig idee van de grootsheid van de bemiddeling van uw Heiland, toen Hij uw schuld

betaalde, die in één keer betaalde, zodat het volk van Christus nu geen cent meer aan hun God

hoeft te betalen, dan alleen de schuld van liefde? Christus heeft alles betaald, zodat de mens nu

geen enkele straf meer hoeft te ondergaan door wat Jezus heeft gedaan. Bedenk dan hoe groot deze

verzoening is, daar Hij dit alles gedaan heeft.
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