CHRISTUS' GEZAG

Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen

door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Titus 1:9

Het gezag van Jezus Christus moet in alle opzichten strikt worden gehandhaafd, maar kerken zijn
zeer geneigd om zich door iets anders te laten leiden. Sommigen willen ons laten leiden door
resultaten. We hebben een discussie gehoord over de vraag of we wel of niet door moeten gaan met
zendingswerk, omdat er zo weinig bekeerlingen zijn! Hoe kan de vraag ooit gesteld worden terwijl
de Meester zegt - "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen."
(Markus 16:15 SV)? Gesproken door de mond van Jezus onze Meester, is dat een gebod, en de
resultaten van de missies mogen op ons geen invloed hebben, noch op de ene, noch op de andere
manier. Als vanaf deze dag voor de komende tienduizend jaar geen enkele ziel door buitenlandse
missies tot God zou worden bekeerd, en als er nog steeds een kerk van Christus zou zijn, zou het
haar plicht zijn met toenemende kracht haar zonen naar voren te duwen in het zendingsveld; want
haar plicht wordt niet afgemeten aan het resultaat, maar aan het keizerlijk gezag van Christus. De
moderne theologie heeft het geloof beinvloed, en zegt dat we onze wegen moeten aanpassen. Maar
wij hebben nog steeds dezelfde Koning, nog steeds dezelfde wetten, nog steeds dezelfde leer van
het Woord, en wij moeten deze leer op dezelfde manier en in dezelfde geest gehoorzamen. Als wij
dit zullen doen, als een kerk dit zal doen, namelijk haar waarheid van Jezus' lippen nemen, leven
naar Jezus' Woord, en verder gaan in Zijn Naam, dan kan zo'n kerk in geen geval falen, want het

falen van zo'n kerk zou het falen zijn van het gezag van de Meester.
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