CHRISTUS' GEBED VOOR ZIJN KINDEREN

Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Johannes 17:15

Dit gebed van Christus is voor alle ware gelovigen altijd een kostbaar en onmisbaar deel, omdat
ieder van hen er een onlosmakelijk belang bij heeft. Geliefde lezer, nu je deze woorden van Christus
hebt gelezen, besef dan dat Hij dit speciaal voor jou bidt. In dit hoofdstuk en het vorige bemiddelt
Hij weliswaar voor de grote menigte van Zijn uitverkorenen, maar ook persoonlijk voor jou als
gelovige. Hoe zwak je ook bent, hoe arm, hoe klein je geloof of hoe gering je genade ook mag
zijn—jouw naam staat diep in Zijn hart geschreven. Je zult jouw deel in Jezus’ liefde nooit verliezen.
O arme zondaar, twijfel niet aan de macht van mijn Meester. Raak de zoom van Zijn kleed aan en je
zult genezen worden. Net als die arme vrouw in de menigte, ga naar Hem toe en raak Hem aan; Hij
zal zeker tot je zeggen: “U bent gered.” Als je met dit gebed tot Hem komt: “Ik ben een arme zondaar,
verloren en klein, Maar Jezus Christus zal mijn alles zijn.” dan zul je zien waarom Jezus zo krachtig

voorbede doet: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt.”
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