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CHRISTUS EN DE KERK

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE,

Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. (Micha

5:4)

Lees verder Mattheüs 16:13—18.

Hoe komt het dat de kerk het tot vandaag volgehouden heeft? Hoe kunnen we er zo zeker van zijn

dat de kerk in zwaardere tijden de storm kan doorstaan, dat de kerk blijft totdat de maan niet meer

wast en afneemt? Waarom die zekerheid? Alleen omdat Christus in haar midden is. Ik hoop niet dat

je gelooft in de bescherming van de orthodoxie door wettige instrumenten en onze daden. Daar

hebben mensen die zich afgescheiden hebben hun vertrouwen op gesteld. Maar dat is als een

gebroken riet als we daarop willen steunen. Evenmin kunnen we afhankelijk zijn van de overheid en

haar wetten. We kunnen de meest duidelijke en explicite vorm van de leer opstellen. Maar we zullen

zien dat de volgende generatie daar van af zal wijken tenzij God van boven nieuwe genade wil

geven. Je kunt het leven van de kerk niet verzekeren door een bepaald systeem. De geschiedenis

laat zien dat de kerk onder verschillende systemen zowel voorspoed kende als tegenspoed. Het is

een feit dat vormen van overheid heel weinig te maken hebben met de vitaliteit van de kerk. De kerk

bestaat niet om haar kerkelijke reglement, haar structuur, haar formulieren, haar predikanten of om

haar geloofsbelijdenissen maar om de aanwezigheid van de Heere in haar midden. Als Christus er

leeft en Zijn kerk regeert en voedt, dan is ze veilig! Maar als Hij weg is, is het net als met jou en met

mij wanneer de Geest van God van ons afgeweken is. We zijn dan zwak als andere mensen, en de

kerk is dan net zo krachteloos

Ter overdenking

Het fundament, de rots waarop kerk gebouwd is niet Petrus en zijn vermeende opvolgers, noch is

het Petrus’ geloofsbelijdenis en zijn opvolgers. De onbeweegbare Christus, de Zoon van de levende

God, is het fundament (Mattheüs 16:16,18; 1 Korinthe 3:11).
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