BROEDERS, BID VOOR ONS.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Broeders, bid voor ons. 1 Thessalonicenzen 5:25

Deze ene dag in het jaar willen we jou als lezer herinneren aan het gebed voor de predikanten. Wij
vragen ieder christelijk gezin heel ernstig om het verzoek van de apostel op te volgen. Ons werk is
zo ontzettend belangrijk en er hangt zoveel van af! Het omvat het wel en wee van duizenden; wij
spreken met de mensen over de dingen van de eeuwigheid, en onze woorden zijn een aangename
geur voor hen die zalig worden, o0f een doodsgeur voor hen die verloren gaan. Er rust een heel
zware verantwoordelijkheid op ons, en het zal een grote genade zijn als wij uiteindelijk rein zullen
zijn van het bloed van alle mensen. Als oversten in het leger van Christus zijn wij het mikpunt van de
vijandschap van mensen en duivelen. Zij letten heel scherp op ons en zien het als wij verslappen. Zij
willen ons vangen. Onze heilige roeping zorgt ervoor dat wij in verzoekingen terecht komen, waar
anderen van verlost zijn. Heel vaak kunnen wij niet persoonlijk genieten van de waarheid, omdat wij
ons werk ambtelijk bekijken, met het oog op anderen. Wij worden vaak geconfronteerd met
moeilijke situaties, waar wij verlegen mee zijn. Wij zien heel veel verdrietige ontsporingen, en ons
hart raakt erdoor verwond. Wij zien miljoenen verloren gaan, en onze ziel bezwijkt. Wij verlangen
ernaar om jullie tot nut te zijn door onze prediking. Wij willen werken tot zegen van jullie kinderen.
We zouden graag gelovigen en zondaren van dienst zijn. Daarom, lieve vrienden, bid voor ons en
smeek bij God voor ons. Wij zijn ellendige mensen, als wij de hulp van jullie gebeden moeten missen.
Wijj zijn gelukkig als jullie voor ons instaan in het gebed. Zie niet naar ons op voor een zegen, maar
ga naar de Meester. Hij gebruikt Zijn dienaren om geestelijke zegen uit te delen. Vraag daarom of wij
de aarden vaten mogen zijn, waarin de Heere de schat van het Evangelie legt. Als één man vragen

wij jullie daarom: Bid voor ons!

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



