BLIJMOEDIG ONDANKS VERVOLGING

Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. 2 Korinthe 4:9

Vervolging zal altijd je liefde voor Jezus op de proef stellen. Maar juist daarin ligt iets kostbaars
verborgen: als je werkelijk van Hem houdet, zul je bereid zijn samen met Hem de smaad en de
vernedering te dragen. En als mensen je beschimpen of vuil over je uitstorten, zul je vanuit je hart
kunnen zeggen: “Laat het maar op mij neerkomen, in plaats van op Hem. Als er iets hards gezegd
moet worden, richt het dan op mij - maar niet op mijn Heere.” Ja, vervolging zal je liefde testen,
maar niet alleen dat - ook je andere deugden zullen stuk voor stuk beproefd worden. En dat is
uiteindelijk goed voor je. Want geloof, geduld en moed groeien niet in tijden van gemak en rust,
maar juist in de strijd van het leven. Hoe zou je weten wat er werkelijk in jou leeft, als het nooit op
de proef gesteld wordt? Een soldaat die alleen in de kazerne heeft gezeten, zal misschien dapper
lijken, maar zijn ware moed blijkt pas op het slagveld. Hij die het gevaar in de ogen heeft gekeken,
die littekens draagt van de strijd voor zijn koning - dan weet je wat echte moed is. Zo is het ook met
jou: geloof dat nooit getest wordt, blijft oppervlakkig. Maar geloof dat door vuur is gegaan, wordt als
zuiver goud dat sterker schittert. Daarom zijn deze beproevingen niet zinloos. Ze worden juist
toegelaten door God, zodat je geloof, je liefde, je geduld en al je deugden kunnen groeien, worden

gelouterd en echt zichtbaar worden.
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