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BLIJF OP GOD VERTROUWEN

Op Mijn arm zullen ze hopen. Jesaja 51:5

In moeilijke tijden heeft een christen niets op aarde om op te bouwen; hij moet zich volledig op

God verlaten. Als er geen menselijk hulp meer is, blijf dan standvastig vertrouwen op Gods zorg en

voorzienigheid. Soms vergeten we op God te vertrouwen doordat we te veel leunen op onze

vrienden, maar wanneer iemand zo arm, vriendloos en hulpeloos is dat hij nergens anders meer

heen kan, vlucht hij in de armen van zijn hemelse Vader en wordt daar gezegend en omhelsd! Als hij

zo zwaar belast is met zorgen dat hij ze aan niemand anders dan God durft toe te vertrouwen, mag

hij daar dankbaar voor zijn, want juist dan zal hij meer van zijn Heere leren dan ooit tevoren. Nu je

alleen nog op God kunt bouwen, leg dan je volledige vertrouwen in Zijn handen. Beledig de Heere

niet met onwaardige twijfels en angsten, maar wees sterk in het geloof en geef Hem alle eer. Dit is

het moment van geloof in daden en moedige stappen. Wees krachtig en onverzettelijk, want de

Heere, jouw God, zal, net zoals Hij de hemel en aarde schiep, Zijn glorie tonen in jouw zwakheid en

Zijn kracht laten zien te midden van jouw nood. Je geloof zou haar schoonheid verliezen als het

leunde op wat het oog kan zien. Moge de Heilige Geest je vrede schenken in Jezus.

Gebed: Heere, geef mij een hart vol geloof en hoop zodat ik stil zal wachten op Uw tijd. Vervul mij

met Uw vrede, zodat ik Uw kracht mag ervaren juist in mijn zwakheid. Amen.
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