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BLIJF NIET LANGER IN DE DUISTERNIS

Ik ben een licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet
blijve. Joh. 12:46

Deze wereld is zo donker als het midden van de nacht; Jezus is gekomen, opdat wij door het geloof
licht mogen hebben, en niet langer zullen neerzitten in de schemering, die heel de rest van de
mensheid bedekt. Een iegelijk is een zeer ruime uitdrukking: zij doelt op u en mij. Als wij op Jezus
vertrouwen, zullen wij niet meer in de donkere schaduw van de dood zitten, maar wij zullen ingaan
in het warme licht van een dag, die nooit meer zal eindigen. Waarom treden wij niet terstond naar
buiten in het licht? Soms kan er een wolk boven ons hangen, maar wij zullen niet in de duisternis
blijven, als wij geloven in Jezus. Hij is gekomen om ons het volle daglicht te schenken. Zal Hij
tevergeefs komen? Als wij geloof hebben, dan hebben wij het voorrecht van het zonlicht: laten wij
ervan genieten. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de nacht van natuurlijke verdorvenheid,
van onwetendheid, van twijfel, van wanhoop, van zonde, van vrees; en alle gelovigen moeten weten,
dat Hij minder tevergeefs komt dan de zon opkomt en nalaat haar warmte en licht te verspreiden.
Schud uw neerslachtigheid van u af, geliefde broeder. Blijf niet in het donker, maar blijf in het licht. In
Jezus is uw hoop, uw vreugde, uw hemel. Zie op Hem, op Hem alléén, en u zult u verheugen, zoals
de vogels zich verheugen bij zonsopgang, en zoals de engelen zich verheugen voor de troon.
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