BLUF IN CHRISTUS

Blijf in Mij. Johannes 5:4

Gemeensehap met Christus is hét medicijn voor elke nood. Leef dicht bij Jezus, en het maakt
weinig uit of je je bevindt op de berg van eer of in het dal van vernedering. Als je dicht bij Hem leeft,
ben je veilig onder Gods vleugels en word je gedragen door Zijn eeuwige armen. Laat niets je
weghouden van die heilige omgang, het voorrecht van ieder hart dat verbonden is met zijn Geliefde.
Koester Zijn nabijheid, want alleen in Zijn aanwezigheid vind je echte troost en zekerheid. Jezus
hoort niet een vriend te zijn die af en toe langskomt, maar Degene met wie je dagelijks leeft, altijd.
Weet dit: je weg zal soms moeilijk zijn. Ga nooit alleen. Als je door de vurige oven moet, ga er dan
alleen in samen met Hem - zoals Sadrach, Mesach en Abednego niet alleen waren, maar vergezeld
werden door de Zoon van God. En als je de strijd met je eigen zonden en zwakheden aangaat, doe
dat niet voordat je, net als Jozua, oog in oog hebt gestaan met de Aanvoerder van het leger van de
Heere, die Zijn zwaard al getrokken heeft. In alles, onder alle omstandigheden, zul je Jezus nodig
hebben - maar vooral wanneer de poorten van de dood voor je opengaan. Blijf daarom dicht bij
Hem, de Bruidegom van je ziel. Leun met je hoofd tegen Zijn hart. Dan zal Hij je uiteindelijk volmaakt
aan Zijn zijde vinden - zonder vlek of rimpel - omdat je hier met Hem en in Hem hebt geleefd. En zo

zul je voor altijd bij Hem blijven.
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