BLUF IN CHRISTUS

Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Hebreeén 12:27

Wat je ook hebt verloren, of nog zult verliezen, je mag nu leven in de vreugde van je redding. Je
staat aan de voet van Zijn kruis, volledig vertrouwend op het kostbare bloed van Jezus. Geen
stijgende of dalende markt kan dat aantasten; geen bank die omvalt, geen faillissement, geen enkele
tegenslag kan dit fundament ooit breken. Je bent een kind van God. Hij is jouw Vader, en geen
enkele verandering of omstandigheid kan dat wegnemen. Zelfs wanneer je door tegenslagen
behoeftig bent geworden en je van alles beroofd bent, mag je nog steeds zeggen: “Hij is mijn Vader.
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen, daarom zal ik niet bezwijken.” Vergeet niet dat je deel
hebt aan een onverwoestbare zegen - de liefde van Jezus Christus. Hij, die waarachtig God én Mens
is, houdt van je met de volle kracht van Zijn liefde. En niets of niemand kan daaraan iets veranderen.
Misschien bloeit de vijgenboom niet, misschien zijn de kudden van het veld verdwenen, maar wie
Jezus kent, kan zingen: “Mijn Geliefde is van mij en ik ben van Hem.” Het meest kostbaarste bezit,
ons ware erfdeel, kan nooit verloren gaan. Houd moed, wat er ook gebeurt. Laat zien dat je geen
kind bent dat wankelt, maar een sterke zoon of dochter van de levende God. Ons thuisland is
immers het land van Immanuel, onze hoop reikt tot in de hemel. Daarom hoef je niet verontrust te
zijn, maar kalm als een zomerse zee, zelfs wanneer alles om je heen instort. Want te midden van de

chaos blijft deze zekerheid overeind: wij verheugen ons in de God van onze redding.
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