BLUF DICHT BlJ DE HEERE

De tak is niet alleen altijd in de nabijheid van de stam, maar ontvangt er ook steeds leven en
vruchtbaarheid van. Alle ware gelovigen blijven in zekere zin in Christus; maar er is een hogere
betekenis en die moeten wij kennen voordat wij onbeperkte macht aan de troon krijgen. "Vraagt wat
gij wilt" is voor Henochs die met God wandelen, voor Johannessen die in de boezem des Heeren
liggen, voor hen wier vereniging met Christus leidt tot voortdurende gemeenschap. Als je machtig

wilt zijn in je smekingen, moet de Heere zelf in je blijven, en jij in Hem.
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