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BLIJF DICHT BIJ CHRISTUS

Wandel in Hem. Kolossenzen  2:6

Als je Christus echt in je hart hebt verwelkomd, zal dat nieuwe leven zichtbaar worden in hoe je

met Hem samenwandelt – een leven vol geloof in Hem. Wandelen betekent namelijk in beweging

zijn. Je geloof mag niet alleen iets zijn wat je in gebed doet; het moet ook zichtbaar zijn in wat je

dagelijks doet. Wanneer iemand in Christus wandelt, leeft hij zoals Christus zou leven. Omdat

Christus in jou is, mogen hoop, liefde, vreugde en leven door jou heen stralen. Mensen zullen

zeggen: “Die persoon leeft echt zoals Jezus, hij lijkt op zijn Meester.” Wandelen betekent ook

groeien en vooruitgaan. Loop stap voor stap verder, van genade naar genade, en blijf leren en

groeien in je kennis van Hem, onze Geliefde. Het betekent ook dat je steeds bij Hem blijft, niet alleen

‘s ochtends en ‘s avonds even, maar de hele dag door. Een leven dat alleen bestaat uit korte

momenten met Jezus en verder aan de wereld toebehoort, is arm. Blijf altijd dichtbij Hem, volg Zijn

voorbeeld en doe wat Hij wil. En ten slotte: wandelen is een gewoonte. Als we het hebben over

iemands wandel, bedoelen we wat iemand gewoonlijk doet, zijn levenshouding. Het is geen kwestie

van soms even genieten van Christus en Hem daarna weer laten gaan. Dat is geen wandelen in Hem.

Houd je vast aan Hem, klamp je aan Hem vast, laat Hem nooit los. Leef echt in Hem en door Hem.
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