BLUF BlJ MlJ

Gezegende Heere Jezus, wees bij mij, openbaar U, en blijf de hele nacht bij mij, zodat wanneer ik
wakker word, ik nog bij U zal zijn. Ik merk op dat de duif een geplukte olijftak in haar snavel bracht,
het gedenkteken van de voorbije dag, en een profetie van de toekomst. Heb ik geen blijde
herinnering om mee naar huis te nemen? Geen belofte en teken van liefdevolle vriendelijkheid die
nog moet komen? Ja, mijn Heere, ik bied U mijn dankbare erkentelijkheden aan voor Uw tedere
barmhartigheden die elke morgen nieuw en elke avond vers zijn geweest; en nu, ik bid U, steek Uw

hand uit en neem Uw duif in Uw boezem.
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