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BLIJF BIJ HET WOORD VAN GOD

En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, die het woord ontvingen met alle

toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Handelingen 17:11

Ik kan jullie allemaal een nauwgezette gehoorzaamheid aanbevelen, en in het bijzonder aan de jonge

mensen die onlangs een belijdenis hebben gedaan van hun geloof in Christus. Wordt niet zoals jullie

vaders waren, want de generatie die nu van het toneel verdwijnt, leest de Bijbel niet meer, en het

maakt hen niet uit om de wil van de Heere te kennen. Als mensen de Schriften doorzochten, zouden

ze samenkomen in eendracht; maar het minst gelezen Boek in de hele wereld, in verhouding tot zijn

omloop, is het Woord van God. Het wordt overal verspreid, maar het wordt bijna nergens met zorg,

aandacht en oprechte vastberadenheid gelezen om zijn voorschriften tegen alle gevaren na te leven.

Je gaat naar de kerk en luistert naar ons, en we vertellen er hier en daar stukjes uit, maar je krijgt er

geen uitgebreide uitleg van. Hoe kun je dat doen? Dominees maken fouten en je volgt ze zonder

onderzoek. De een kiest deze leider en de ander weer een andere, en zo creëert men verschillende

meningen en zelfs sekten. Dat zou niet zo moeten zijn, en het zou zo niet zijn als iedereen vast zou

houden aan de voorschriften van de geïnspireerde waarheid. Als de Bijbel al biddend gelezen zou

worden, dan zouden veel dwalingen snel sterven, en anderen zouden tot wankelen gebracht

worden. Als het geïnspireerde Boek in het verleden meer gelezen was, zouden veel dwalingen nooit

zijn ontstaan. Onderzoek het Boek van God, ik bid het je; en wat je er ook in vindt, zorg ervoor dat je

het opvolgt. Ten koste van alles, blijf bij het Woord van God.
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