BLIJ OF ONGELUKKIG?

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Romeinen 15:13

H ier is een vraag die je aan jezelf kunt stellen: Maakt wat je uit de Bijbel hebt geleerd over God,
de Heere Jezus en de weg naar verlossing je verdrietig of blij? Je antwoord vertelt veel over hoe
dicht je bij God staat. Spurgeon kende veel mensen en veel christenen, maar niet elke christen
geloofde precies hetzelfde als hij. Dat is vandaag de dag ook nog zo. Het belangrijkste is dat je kijkt
naar wat Gods Woord, de Bijbel, ons vertelt. Op een dag had Spurgeon een gesprek over
leerstellingen met een andere christen. Leerstellingen zijn de dingen die we geloven. Maar ze waren
het niet eens met elkaar. Uiteindelijk zei Spurgeon: “Het beste wat we kunnen doen is dat jij jouw
mening geeft, ik de mijne, en dan laten we het daarbij.” De andere man vond dat een goed idee en
vertelde wat hij geloofde. Toen zei Spurgeon: “Dat klinkt best wel saai!” Daarna legde Spurgeon uit
wat hij geloofde, gebaseerd op de Bijbel. Ik weet niet precies wat hij zei, maar je kunt het vast zelf

bedenken. Wat denk jij?

Waarschijnlijk vertelde hij over zonde en hoe God de Vader Zijn enige Zoon, de Heere Jezus
Christus, naar de wereld stuurde. Over hoe Jezus een volmaakt leven leidde, goede dingen deed en
wonderen verrichtte. Hoe Hij aan het kruis stierf om de straf voor de zonden van al Gods kinderen
te dragen. En dat als wij ons bekeren en op Hem vertrouwen, al onze zonden vergeven worden en
we eeuwig leven krijgen. Hoe God ons beschermt, zodat we veilig zijn, en dat we na ons sterven
naar de hemel gaan en een prachtig nieuw lichaam krijgen bij de opstanding. De man luisterde goed
en zei toen: “Als wat je gelooft waar is, zou je dan niet de hele dag vrolijk moeten zijn?” Spurgeon

antwoordde: “Dat probeer ik ook te zijn! Een gelukkig mens van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat!”

Sommige mensen denken dat geloven in God zorgt dat je ongelukkig wordt, maar dat is juist
andersom! Isaac Watts schreef veel liederen, en in één daarvan, “Come, we that love the Lord”
(Kom, wij die de Heere liefthebben), staat: “Geloof is nooit bedoeld om onze blijdschap te
verminderen.” Als je echt gelooft wat de Bijbel leert, zou je juist blij en gelukkig moeten zijn! De

apostel Paulus bad voor de christenen in Rome: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle
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blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de
Heilige Geest.” (Romeinen 15:13). Christenen hebben dus veel redenen om blij te zijn! Waarom maak

je niet een lijstje van een paar dingen waarvoor jij dankbaar of blij bent?
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