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BIJNA THUIS

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God

hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Korinthe 5:1

De hemel is écht het enige thuis voor je ziel. Hier op aarde zullen we nooit helemaal rust vinden,

niet voordat we zijn aangekomen in die prachtige woningen van God. Eén van de redenen waarom

we in de hemel tot rust zullen kunnen komen, is omdat we daar voor altijd het doel van onze

schepping zullen kunnen bereiken. Ben je dichter bij de hemel? Doen dan steeds meer het werk dat

je straks in de hemel zult doen. Je zult binnenkort de harp bespelen, stem hem nu zorgvuldig; oefen

de hymnen die je voor de troon zult zingen, want hoewel de woorden in de hemel zoeter en rijker

zullen klinken dan alles wat dichters hier op aarde kunnen bedenken, zal het hoofdlied van de

hemel hetzelfde zijn als dat wat we hier beneden aan Jehova brengen. Mijn dierbare bejaarde

broeders en zusters, van harte gefeliciteerd – u bent bijna thuis! Blijf vooral nog meer lof brengen

dan u al deed. Versnel uw pas nu het land van glorie helderder schittert. U bent dicht al bij de

paarlenpoort; zing door, ook al nemen uw kwalen toe, en laat het lied zoeter en luider worden

totdat het samensmelt met de eeuwige akkoorden.
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