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BIJ GOD ZIJN ALLE DINGEN MOGELIJK

Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken? Job

38:31

In de mythologie was Orion een reusachtige jager die de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas

achtervolgde. Hij werd uiteindelijk verslagen door Artemis en toen aan de hemel geplaatst als een

sterrenstelsel. Job zegt van de Heere dat alleen Hij de banden van Orion kan losmaken. Wat een

zegen is het dat Hij dat kan! O, dat Hij nog vanavond dat wonder zou volbrengen! Heere, beëindig

mijn winter en laat het voorjaar aanbreken. Met al mijn verlangen kan ik mijn ziel niet opheffen uit

haar doodsheid en verslagenheid, maar bij U zijn alle dingen mogelijk. Ik heb hemelse invloeden

nodig, het klare schijnsel van Uw liefde, de stralen van Uw genade, het licht van Uw aangezicht. Dat

zijn voor mij de Pleiaden. Ik heb veel te lijden van zonde en verzoeking; dat zijn mijn winterse

tekenen, mijn vreselijke Orion. Heere, werk wonderen in mij en voor mij. Wij zijn zo nietig dat, als

God zonder enige terughoudendheid Zijn grootheid zou openbaren, wij onder Zijn voeten vertrapt

zouden worden. Maar God, Die Zich moet neerbukken om de hemelen te zien en Zich moet buigen

om te zien wat engelen doen, kijkt nog lager en ziet de nederigen en verslagenen en Hij maakt hen

groot. ‘Ook hebt Gij mij het schild Uws heils gegeven, en Uw rechterhand heeft mij ondersteund, en

Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt’ (Ps. 18:36). Hoe wonderlijk is onze ervaring met Gods

goedertierenheid! Hoe teder zijn Zijn kastijdingen geweest! Hoe teder Zijn onderwijzingen! Hoe

teder Zijn trekkingen! Mediteer hierover, gelovige. Laat dankbaarheid opgewekt, nederigheid

verdiept, de liefde verlevendigd worden nog voor deze dag voorbij is.
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