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BIIDEN OM DE BIJBEL BETER TE BEGRIJPEN

De overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Psalm 49:4

Het is prachtig om echt aan het denken gezet te worden, maar nóg mooier is het wanneer dat

denken je ook brengt tot gebed. Mag ik eerlijk zijn? Ik spreek misschien tegen sommigen van jullie

die het Woord van God helemaal niet lezen – en ook tegen velen die het wél lezen, maar zonder

werkelijk de vaste wil om het te begrijpen. Wil je een echte lezer van Gods Woord worden? Iemand

die niet alleen leest, maar ook begrijpt? Dan is er maar één weg: op je knieën. Je moet God om

leiding vragen. Want wie begrijpt een boek nu beter dan de schrijver zelf? Precies. En geliefde lezer,

de Auteur van dit Boek – de Bijbel – is bij ons: de Heilige Geest. Elke keer dat jij de Schrift opent,

mag je Hem vragen om je de betekenis duidelijk te maken. Hij zal geen wonder op je netvlies

toveren, maar Hij tilt je gedachten op. Hij wijst je verbanden aan, één gedachte na de andere, totdat

je bij de kern komt van wat Hij je wil leren. Zoek daarom met een oprecht hart de leiding van de

Heilige Geest. Want als de kern van lezen is dat je begrijpt wat je leest, dan is gebed onmisbaar.

Vraag de Geest om het te ontsluiten – Hij alleen kan de verborgen rijkdom van het Woord voor je

openen.
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