BID ZONDER OPHOUDEN

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed

verliezen. Lukas 18:1

Dat voorschrift haalt in één keer het idee weg dat sommige momenten beter geschikt zouden
zijn om te bidden dan andere. Als we zonder ophouden mogen bidden, betekent dat dat elke
seconde goed genoeg is, elk uur waardevol, en elke dag heilig. Er bestaat geen onaanvaardbaar
moment om tot God te gaan. Elke minuut van jouw dag is kostbaar genoeg om Zijn Naam te
noemen, elk ogenblik de moeite waard om je hart naar Hem uit te strekken. Daarom zegt de apostel
zo eenvoudig en helder: “Bid zonder ophouden.” Natuurlijk is het mooi en waardevol om vaste tijden
apart te zetten om bewust te bidden. Maar laat je nooit wijsmaken dat gebed alleen op die
momenten krachtig is. Het is niet zo dat de ochtend meer gezegend zou zijn dan de avond, of dat
God dichterbij zou zijn in een bepaald seizoen. Waar en wanneer jij Hem zoekt, daar luistert Hij. Als
je hart oprecht is, is Hij altijd dichtbij. En dat is misschien wel het mooiste: elke plek kan heilige
grond worden zodra jij daar je hart op God richt. Elke dag kan bijzonder worden wanneer je die met
Hem doorleeft. Januari of december, zondag of woensdag, feestdag of gewone werkdag - er is geen
enkel moment waarop bidden ongepast zou zijn. Alle dagen, alle uren, alle momenten behoren Hem

toe. En daarom mag jij altijd, overal, in alles, bidden.
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