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BID EN U ZAL GEGEVEN WORDEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Bid, en u zal gegeven worden. Mattheüs 7 vers 7

Er is in Engeland een bepaalde plaats waar een stuk brood uitgereikt wordt aan iedere

voorbijganger die er om wil vragen. Wie de reiziger ook is, hij hoeft alleen maar aan de deur van het

St. Cross Hospitaal aan te kloppen, en het brood ligt voor hem klaar. Jezus Christus heeft zondaars

zo lief, dat Hij een St. Cross Hospitaal heeft gebouwd, zodat een zondaar, als hij hongerig is, alleen

maar hoeft te kloppen; er zal dan in zijn behoeften voorzien worden. Maar Hij heeft nog meer

gedaan. Hij heeft aan dit Hospitaal van het Kruis een bad verbonden. Als een ziel zwart en bevlekt is,

vindt hij of zij hier een mogelijkheid om gereinigd te worden. Deze bron is altijd vol. Geen enkele

zondaar die hier in afdaalde, kwam er onrein uit. Zonden die als scharlaken en karmozijn waren,

verdwenen helemaal, en de zondaar werd witter dan de sneeuw. En alsof dit nog niet genoeg was,

voorziet dit Hospitaal ook nog in kleding. Er is een kleedkamer waar een zondaar van het hoofd tot

de voeten gekleed kan worden; als hij een soldaat wil zijn, kan hij er niet alleen gewone kleding

krijgen, maar ook een wapenrusting, die hem van de hoofdschedel tot de voetzool bedekken zal. Als

hij om een zwaard vraagt, zal hij het krijgen, en dit geldt ook voor een schild. Niets dat goed voor

hem is, zal hem geweigerd worden. Zolang hij leeft, krijgt hij zelfs contant geld mee, en als hij

binnen zal gaan in de vreugde van zijn Heere, zal hij een eeuwige erfenis krijgen van de meest

geweldige schatten. Als je al deze dingen in je bezit kunt krijgen door eenvoudig te kloppen op de

deur van de genade, klop vanmorgen dan aanhoudend, en vraag veel van onze milde Heere. Ga niet

weg bij de troon van de genade voor je al je behoeften voor de Heere hebt neergelegd. Door het

geloof zul je de troostende zekerheid ontvangen dat in al jouw noden en behoeften voorzien zal

worden. Je hoeft niet te schromen als Jezus je uitnodigt. Je mag je ook niet laten verhinderen door

het ongeloof, als Jezus Zijn beloften geeft. En ook je koude hart mag je niet in de weg staan, als je

zulke zegeningen kunt ontvangen.
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