BEVRIJDING VAN GEVAAR

Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Psalm 91:

God bevrijdt Zijn kinderen op twee manieren uit de strik van de vijand. Soms zorgt Hij ervoor
dat je er helemaal niet in terechtkomt. En als je er toch verstrikt raakt, dan haalt Hij je er weer uit.
Hoe doet Hij dat? Vaak juist door moeilijke omstandigheden te gebruiken als middel om je te
redden. Op dat moment begrijp je het misschien niet en vraag je: “Heere, waarom laat U dit
gebeuren?” Maar Hij weet dat onze dwaalwegen ons anders veel sneller ten val zouden brengen. Uit
pure genade grijpt Hij in en gebruikt zelfs pijn en moeite om ons te bewaren voor een nog groter
kwaad. Hoeveel mensen zijn niet juist door verdriet of door hun kruis gered van hun eigen
ondergang? Soms beschermt God je ook door je innerlijke kracht te geven. Zoveel kracht, dat je bij
verleiding kunt zeggen: “Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen mijn God?” Wat
een zegen is dat! Maar het mooiste is dit: zelfs als je toch in de strik terechtkomt, laat God je daar
niet liggen. Hij tilt je eruit, bevrijdt je en brengt je weer tot herstel. Misschien voel jij je nu als iemand
die is afgedwaald en gevallen. Je bent moe, ontmoedigd en gebroken. Maar wanhoop niet! Luister
naar de stem van je Verlosser die zegt: “Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal u van uw afdwalingen
genezen.” Ook al ben je ver weg geweest, Zijn liefde wijst je nooit af. Hij zal je redden uit alles waarin
je bent vastgelopen. En terwijl jij leert steeds weer terug te keren naar Hem, blijft Hij jou trouw. Hij

zal je met open armen ontvangen, je vreugde herstellen en je hart opnieuw vullen met blijdschap.
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