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BEVELEN EN BELOFTEN

Wilt u, dat de beloften u vervuld zullen worden, zie toe, dat u het bevel volbrengt, dat aan de belofte

wordt toegevoegd. Volg het voorbeeld van Mozes. Mozes wist, dat er een belofte was gegeven aan

het volk van Israël, dat het de wereld tot zegen zou zijn, maar om die te verkrijgen, was het nodig,

dat hij zelfverloochening zou beoefenen, daarom "weigerde hij een zoon van de dochter van Farao

genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan

voor een tijd de genieting van de zonde te hebben.” Als de belofte u voorschrijft om uzelf te

verloochenen, kunt u zonder zelfverloochening haar niet verkrijgen. Gehoorzaam, en u zult

verkrijgen. Meent u, dat de belofte moed vereist - maak van de moed gebruik. Of indien de belofte u

gehoorzaamheid voorschrijft, wees gehoorzaam. Herinner u, hoe Rachab het snoer van de

scharlaken draad uit haar venster liet hangen, omdat dit de toets was van haar geloof. Zo ook u. Wat

Christus u ook gezegd heeft, doe het. Verwaarloos geen bevel, hoe onbeduidend het u ook schijnen

mag. Doe hetgeen uw Meester u zegt, zonder rekenschap te vragen. Immers hij is een slechte

dienstknecht, die de gepastheid van de bevelen van zijn meester in twijfel trekt. Ongetwijfeld zult

ook u, net als de Ethiopische kamerling, uw weg met vreugde vervolgen, wanneer u gehoorzaam

bent geweest. Immers is de beloften voor hen, die een goed gerucht van het land doen

uitgaan. Vergeet niet, dat Kaleb en Jozua de twee enige getrouwe getuigen waren, die de belofte

verkregen, omdat zij alleen God eerden. Eert u God ook zo? Laat een smadende wereld uw

onwrikbaar getuigenis horen, dat uw God goed en waarachtig is. Laat uw zuchten en morren de

mensen niet doen vermoeden, dat u een harde Meester hebt, en dat Zijn knechten geen vreugde,

geen blijdschap, geen genot kennen. Laat het bekend worden, dat Hij, Die u dient, geen Egyptische

drijver is. Zijn juk is zacht en Zijn dienst een genot. Zijn last is onuitsprekelijk licht. "Die mij eren, zal

Ik eren.” Draag zorg om de bevelen te gehoorzamen, en God zal aan u de beloften vervullen.
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