BETER LAAT DAN NOOIT

Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om
arbeiders voor zijn wijngaard in te huren... En toen hij omstreeks het derde uur eropuit ging, zag hij
anderen werkloos op de markt staan... Toen hij nogmaals eropuit gegaan was, omstreeks het zesde en
het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur eropuit ging, vond hij weer

anderen werkloos staan. (Matthets 20:1,3,5—6) Lees verder 2 Kronieken 33:1—13; 34:1-3.

Sommigen onder ons moeten in de tijd en in de eeuwigheid een speciaal lied van dankbaarheid
zingen. Een lied van dankbaarheid voor de liefde die ons, in de dagen van onze dwaasheid en
argeloosheid, opnam en plaatste in het huisgezin van God. Kijk naar de genade die een mens roept
als hij twintig is, als de hartstochten heet zijn, als er een sterke verleiding is om in de ondeugden en
zogenaamde genoegens van de wereld te duiken. Verlossing van de betovering van de zonde is
machtige genade, wanneer de wangen van de wereld blozen en ze het mooist gekleed is. Christus te
leren kiezen boven de rijkdommen van Egypte is de machtige genade waarvoor God ons zoetste lied
zal krijgen. Door de Heere geroepen worden als we veertig zijn, in de bloei van het leven, is een
wonderlijke vertoning van Gods kracht want wereldgezindheid is moeilijk te overwinnen. En
wereldgezindheid is de zonde van de middelbare leeftijd. Met een gezin om u heen, met veel
bezigheden, met de wereld die u verteerd als kanker is het een wonder dat God u in Zijn genade
heeft opgezocht, dat Hij u een wedergeboren ziel heeft gemaakt. U bent een wonder van genade.
Dat moet u voelen en daar moet u God voor prijzen in de tijd en in de eeuwigheid. Zestig. “Kan ook
een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen,
gewend als u bent om kwaad te doen?” (Jeremia 13:23). En toch hebt u het geleerd. U hebt een
gezegende Schoolmeester gehad die u liefdevol heeft onderwezen, u hebt geleerd goed te doen.
Hoewel uw vaartuig is gaan rotten in het water van de Zwarte Zee van de zonde, heeft u een nieuwe
eigenaar, u zult een nieuw vlag hijsen en u zult langs Kaap de Goede Hoop varen naar de Eilanden
van de Gezegenden, in het Land van het Hiernamaals. Maar wat zal ik over u zeggen wanneer u

geroepen bent op nog latere leeftijd? U moet veel liefhebben want u is veel vergeven.

Ter overdenking
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Het is het beste om vroeg tot Christus te komen (Prediker 12:1), maar beter laat dan nooit (Lukas

23:39—43).

Preek 664, 10 december 1865
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