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BEPROEVINGEN

De beproeving van uw geloof… 1 Petrus 1:7

Geloof dat nooit op de proef is gesteld, kan oprecht zijn, maar blijft meestal maar klein zolang

het geen uitdagingen tegenkomt. Juist wanneer alles tegenzit, komt geloof het meest tot bloei.

Stormen zijn haar oefenschool en de bliksem haar leermeester. Wanneer de zee stil ligt, kun je de

zeilen hijsen zoveel je wilt, maar het schip komt geen meter dichter bij de haven; want op een

slapende zee rust de kiel ook uit. Maar zodra de wind opsteekt en de golven zich hoog opstapelen,

mag het schip dan schommelen, het dek nat worden en de mast kraken onder de druk – het is

precies dan dat je vooruitgaat, richting de haven waar je zo naar verlangt. Geen sterren schitteren

zo helder als die van de noordelijke hemel, geen water smaakt zo heerlijk als dat uit een bron

midden in de woestijn, en geen geloof is zo waardevol als geloof dat leeft en overwint juist in zware

tijden. Beproevingen brengen ervaring. Je zou je eigen kwetsbaarheid nooit echt hebben gekend als

je niet door diepe rivieren was gegaan, en je zou Gods kracht nooit hebben ervaren als je niet recht

overeind was gehouden midden in het diepe water. Je geloof wordt alleen maar sterker, zekerder en

dieper, naarmate het vaker beproefd wordt, juist in moeilijke tijden. Geloof is ontzettend waardevol,

en de beproevingen die het moet doorstaan zijn dat óók.
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